
Parochiegegevens 

 

Kapelgids 

  

Parklaan 3 Jaargang 78 editie 12 

6045 BS  Roermond Datum 23 november 2024 

Tel. 0475-315461   

  

info@kapelinhetzand.nl  

www.kapelinhetzand.nl  

 Bezorgklachten 
NL50 RABO 0144 1512 43 
 

Tel. 0475-315461 

 

 

HEEL HARTELIJK DANK 

Zoals u waarschijnlijk wel heb meegekregen ben ik op een heel 

ongelukkige wijze van de trap gevallen. Gevolg: 3 weken verblijf in het 

ziekenhuis in  Maastricht en 10 dagen in het zorghotel hier in Roermond. 

Nu gelukkig weer thuis in mijn eigen vertouwde omgeving. 

Graag wil ik u allen bedanken voor uw meeleven via kaarten, brieven en 

opgestoken kaarsen. En bij mijn thuiskomst waren er vele bloemen. 

Het is mij helaas omogelijk om allen persoonlijk te bedanken en daarom 

maak ik graag gebruik van deze Kapelgids om iedereen heel hartelijk te 

bedanken voor alle aandacht en goede wensen. Ik ben nog bezig met 

fysiotherapie maar hoop toch binnen niet al te lange tijd weer volledig in 

functie te zijn. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar ons kerkbestuur dat zich 

plotseling voor de taak gesteld zag om allerlei regelingen te treffen en 

voorgangers te vinden voor de diverse vieringen. Ook die voorgangers 

wil ik graag bedanken voor hun inzet. 

Heel veel dank gaat uit naar Lies en Sjaak Stal en Noll Wessels die 

ervoor gezorgd hebben dat ik op tijd in het ziekenhuis terecht kwam en 

ook nu nog alle zorg aan mij besteden. 

Ik ben me bewust dat ik niet iedereen voldoende heb bedankt voor zijn 

of haar inzet, maar wees er allen van overtuigd dat ik heel dankbaar  ben 

 

Kortom: dit alles laat wel zien dat we hier aan de Kapel een hechte 

levende gemeenschap vormen waar mensen er zijn voor elkaar. 

 

SOLIDARIDAD 

Zoals ieder jaar doet Solidaridad ook dit jaar in de adventstijd weer een 

beroep op ons om mensen elders op deze wereld te ondersteunen. Dit 

jaar zijn de projecten die zij ondersteunt vooral te vinden in Indonesië, 

ten behoeve van vrouwelijke theeboeren, zoals ook  blijkt uit 

onderstaand artikel van Solidaridad. 

 



Steun vrouwelijke theeboeren in Indonesië 

In Indonesië wordt steeds minder thee geproduceerd. Om dit belangrijke 

product te blijven produceren, wordt de rol van kleinschalige theeboeren 

steeds groter: 49,3% van de theeplantages wordt inmiddels verbouwd 

door deze kleine boeren. Maar wat als je last hebt van 

klimaatverandering en te lage prijzen? Of te weinig inkomsten hebt om 

de plantage te onderhouden én je kinderen een opleiding te geven? Het 

theemerk Teh nDeso biedt dé oplossing. Het geeft theeboeren direct 

toegang tot de markt, betere prijzen en opties om te verduurzamen. 

Dankzij dit project zijn er nu zo’n 900 vrouwen die de thee verkopen op 

markten in grote steden als Bandung, Solo en Yogyakartaen in de lokale 

winkels. En dat werkt! Het inkomen is gemiddeld gestegen met 15 tot 

25%. Daardoor kunnen theeboeren verduurzamen én hun kinderen naar 

school sturen. Zo komen zij op eigen kracht uit de armoede. 

Watini heeft zich aangesloten bij het Teh nDeso-initiatief. Zij is een 

theeboer uit het dorp Bedana in Midden-Java. Ze gebruikt haar 

maandelijkse inkomsten voor haar gezin en om leningen terug te betalen. 

Ze vertelt: “Ik word niet langer gezien als een simpele landarbeider. 

Door me aan te sluiten bij het Teh nDeso-initiatief, kan ik nu een goede 

opleiding voor mijn kinderen betalen en garanderen.” 

Helpt u mee om meer vrouwelijke theeboeren een kans te geven? 

Geef tijdens de collecte 

Giften kunnen overgemaakt worden naar: NL05 TRIO 02121854 11 

  

Liturgische kalender 

17-11 Drie-en-dertigste zondag door het jaar 

21-11 Opdracht van de heilige Maagd Maria  

22-11 H. Cecilia, maagd en martelares 

23-11 H. Clemens I, paus en martelaar 

  H. Columbanus, abt 

24-11 Christus Koning van het heelal 

25-11 H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares 

28-11 Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd 

30-11 H. Andreas, apostel 

01-12 Eerste zondag van de  advent 

04-12 H. Johannes van Damascus, priester en kerkleraar 

06-12 H. Nicolaas, bisschop 

07-12 H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar 

08-12 Tweede zondag van de advent 

  Onbevlekte ontvangenis van de  heilige Maagd Maria  

09-12 H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin 

11-12 H. Damasus I, paus 

12-12 H. Maagd Maria van Guadalupe 



13-12 H. Lucia, maagd en martelares 

14-12 H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar  

 

Kerkdiensten 

Zaterdag 30 november zal de viering muzikaal worden verzorgd door 

het St. Alfonsuskoor. 

In het weekend van 7 en 8 december zullen we aandacht besteden aan 

Slidaridad. Bij het uitgaan van de vieringen zal er gecollecteerd worden 

voor de projecten van Solidaridad. 

 

Misintenties 

17-11-24 10.30 uur Overleden ouders Harrie Reulen en To Bemont                        

als jaardienst 

24-11-24 10.30 uur Eugène Klaessen als jaardienst; Jack Schroen als 

jaardienst 

30-11-24 18.30 uur Ouders Hansen-Silkens als jaardienst 

01-12-24 10.30 Uit dankbaarheid 

 

BERICHTEN 

Zondag 1 december: Eindejaarsconcert Fanfare O.L. Vrouw in ’t 

Zand  

Op zondag 1 december om 15.00 uur organiseert de fanfare O.L. Vrouw 

in ’t Zand haar traditionele eindejaarconcert in het Gemeenschapshuis ’t 

Sjoolpaad te Roermond. Elk jaar probeert de fanfare er weer een mooi 

muzikaal “spektakel” van te maken. Tijdens het eindejaarsconcert zal 

ook aandacht worden besteed aan de huldiging van jubilarissen en het 

uitroepen van het Zandjmenke 2024. Tevens zal de  aftrap worden 

gegeven aan de viering van het 135 jarig bestaan van Oos Famfaar in 

2025. Iedereen is van harte welkom op zondag 1 december vanaf 15.00 

uur in het Gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad aan de Kapel in ’t Zand in 

Roermond. De entree is gratis. Zie voor meer info www.famfaar.nl 

Indien u 1 december niet aanwezig kunt zijn bij dit concert dan kunt u 

de Fanfare nog beluisteren tijdens de gezinsmis op Kerstavond om 18:30 

uur in de Kapel in ’t Zand.   

Schoolbibliotheek-vrijwilligers gezocht! 

De Synergieschool, Herkenbosscherweg 22, beschikt over een mooie 

schoolbibliotheek waaruit alle leerlingen iedere week boeken mogen 

lenen. We zijn op zoek naar geïnteresseerden, die het leuk vinden om te 

helpen bij het uitlenen van de boeken. De werkzaamheden bestaan uit: 

het scannen van de boeken die uitgeleend of ingeleverd worden, het 

terugzetten van de boeken in de kasten en eventueel leerlingen helpen 

met het kiezen van een passend boek. Voorkennis is niet nodig, nieuwe 



vrijwilligers ontvangen alle benodigde informatie en krijgen uitleg over 

het uitleensysteem. Wilt u graag komen helpen en bent u beschikbaar op 

maandagmiddag van 13:00 uur – 14:00 uur en / of donderdagmiddag 

van 12:15 uur – 14:00 uur? Neem dan contact op met de 

Synergieschool, tel.: 0475-317923 of per mail: info@synergieschool.nl 

Durf nieuwe initiatieven te nemen 

Aan de priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werkers, 

catechisten en alle diocesanen in het bisdom Roermond 

Eerwaarde heren, eerwaarde zusters, Geachte dames en heren, Op 

zaterdag 24 augustus mocht ik onder grote belangstelling de zetel van 

ons bisdom in bezit nemen. Deze was meer dan een jaar vacant geweest. 

Ik heb ervaren dat velen blij zijn dat die periode voorbij is en dat er weer 

een bisschop is, die zijn verantwoordelijkheid kan nemen en het bisdom 

verder kan helpen richting de toekomst. Ik dank u allen voor uw 

hartelijke ontvangst en uw gebed. Wij staan samen voor de grote 

uitdaging het geloofsleven in Limburg te verdiepen en Christus uit te 

dragen. De eerstvolgende maanden zal ik vooral besteden aan 

kennismaking. Aan elk dekenaat zal ik een tweedaags bezoek brengen 

en ik hoop de kerken en parochies, maar ook de sociaal-

maatschappelijke omstandigheden te leren kennen. Er zijn veel plaatsen 

waar ik nog nooit van heb gehoord en waarvan ik niet weet waar ze 

liggen. Een geografisch overzicht en de daadwerkelijke bezoeken zullen 

mij helpen thuis te komen in de provincie Limburg. Ondertussen zijn er 

de vergaderingen van de staf, de vele commissies en de bestuurlijke 

gremia van het bisdom en de gesprekken met de medewerkers 

afzonderlijk. Het kennis maken gebeurt zo door het participeren in het 

dagelijks bestuurlijke leven van het bisdom. Op zon- en feestdagen word 

ik vaak uitgenodigd om ergens de eucharistie te vieren. Graag ga ik op 

deze uitnodigingen in, en anders zoek ik een mogelijkheid om die dagen 

met u te vieren. Het lijkt mij belangrijk duidelijke, onderscheiden en 

overzichtelijke structuren te hebben, zodat er zo min mogelijk 

misverstanden ontstaan over de vraag wie waarover gaat en wie 

meepraat over welk onderwerp. Tegelijkertijd hecht ik aan een breed 

draagvlak voor de missie waarvoor het bisdom in deze tijd staat. Iedere 

gedoopte wordt uitgenodigd zijn of haar gelovige inspiratie in te 

brengen in het geheel van het kerkelijk leven. Dat kan op vele manieren. 

Velen van u hebben een benoeming of zending van de bisschop, velen 

van u werken onder verantwoordelijkheid van een pastoor of een 

parochiebestuur mee.  

De brief van de bisschop is te lang om deze in zijn geheel nu te 

publiceren. Het vervolg vindt u dan ook in de volgende Kapelgids 
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